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worden 
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eigen onzekerheid en schreef zij een prachtige be-
spiegeling over de schoonheid van kwetsbaarheid. 
Er komt moed kijken bij alles wat wij ondernemen. 
Zo waar. Mis haar betoog niet.

Wie mij kent, weet dat ik nooit make-up gebruik. 
Oogschaduw en lippenstift zijn aan mij niet be-
steed. Nou ja, behalve met carnaval dan. Maar 
sinds ik Elena heb geïnterviewd, weet ik dat je de 
natuur ook een klein handje kunt helpen. Ik moet 
bekennen dat zo’n gezichtsbehandeling ware ver-
wennerij is. Helemaal als je daarna in de spiegel 
kijkt. Mensen mooi maken, dat is wat Elena drijft. 
En dat kan ze!

Elena is een persoonlijkheid hoor, net als Anne, 
Dennis, Henk III en Marten-Jan. Ze staan 24 uur 
per dag voor hun klanten klaar en nemen enorme 
risico’s om een imperium op te bouwen. Ze staan 
voor dag en dauw op, werken door tot ’s avonds 
laat en maken er iedere dag weer iets leuks van. 
Ook zij maken fouten. Niet alles lukt ook. Maar ze 
zetten door. Overwinnen het interne gedoe. Be-
nutten de kracht van creativiteit. Bedenken nieuwe 
producten. En dat jaar in, jaar uit. De uitblinkers 
in deze editie kiezen ervoor om er alles uit te halen 
wat erin zit. Zelfs nog meer dan dat! Wat een ver-
halen weer. Prachtig.

Een nieuwe koers tot een succes maken, is niet iets 
groots of meeslepends. In de kern gaat het over 
jezelf ergens in durven te verliezen. Zet de twijfel 
opzij, doe wat je moet doen. Zorg dat er vaart in 
komt, dat er én hard wordt gewerkt én flink wordt 
gelachen. Slagen is een kwestie van ontspannen 
volharding. Lukt je dat niet? Geef me dan even een 
seintje, want samen de dingen wél voor elkaar krij-
gen, vind ik machtig mooi om te doen.

Waar ga jij een succes van maken?

r zat een kras van zeker veertig centimeter over de zijkant van mijn splinternieuwe azuurblau-
we Alfa Romeo 156. Whodunit? Doodmoe was ik, na een lange dag meewerken op de vloer, 
niet gewend om de hele dag te staan en te sjouwen. Als onderdeel van een groot verandertraject 
hielpen we met het mt een paar dagen mee in het primaire proces. Als op dat parkeerterrein op 
dat moment iemand boe tegen me had geroepen, was ik waarschijnlijk in tranen uitgebarsten. 

Ik vergeet het nooit meer. Net als die rodewijnvlek op het okergele tapijt de ochtend na dat 
reuzegezellige diner. Of dat favoriete colbertje dat verregende omdat de weersvoorspelling er 
weer eens compleet naast zat. Het is natuurlijk maar materie, maar toch. Je wilt het zo graag 
allemaal perfect hebben, en vooral ook zo houden.

Met het grijzer worden van mijn haren, kom ik er meer en meer achter dat perfectie heel 
misschien wel niet bestaat. Het maximaal haalbare is wellicht niet meer dan het stréven naar 
die perfectie. Dat je een ultieme droom voor je bedrijf durft neer te zetten en daar alles voor 
opzij wilt zetten. Een foutloos lopend productieproces of de ideale organisatie waar iedereen 
elkaar blindelings weet te vinden. Dat doorzettingsvermogen is misschien nog wel mooier dan 
de perfectie zelf.

Vers van de universiteit kwam hij, die managementtrainee die ik jaren geleden op een inte-
rim-opdracht kreeg toegewezen. Bleu als hij was, maakte ik hem meteen hoofd van een af-
deling. Ik had geen andere keuze, zo slecht ging het met de business unit waaraan ik interim 
leiding gaf. De trainee deed het onverwacht goed. Geweldig zelfs. Toch beoordeelde ik hem 
aan het eind van zijn traject met slechts een negen. Ik zal zijn teleurgestelde blik nooit vergeten.

Wat is dat toch in Nederland? Dat wij altijd zo kritisch zijn? En ik? Ik doe er net zo hard aan 
mee. Verschrikkelijk eigenlijk. Die trainee begreep mijn eindoordeel natuurlijk niet. En ach-
teraf bezien ik eerlijk gezegd ook niet. Moet lef niet worden beloond? Hij had ontegenzeggelijk 
een tien verdiend: voor zijn dapperheid om de opdracht aan te nemen en voor zijn overgave 
om met het mt het tij te keren. Wat een held!

Een werkdag zit vol met valkuilen. De perfecte manager of directeur bestaat niet. Soms vind je 
jezelf briljant, soms kun je jezelf wel voor het hoofd slaan. Van iedere fout die je maakt, van elke 
kras die je ziel oploopt, word je wijzer. Hoe sneller je leert, hoe eerder je je doel bereikt. Want 
uiteindelijk gaat het om het resultaat. Dat telt.

Veranderen is een proces, honderden momenten achter elkaar de juiste dingen zeggen, beslis-
sen en doen. Iedere dag weer. Goed of fout geldt niet in die strijd van de details. Het gaat om 
het inspelen op wat er gebeurt en om het blijven nadenken. Het is die praktijk die voor mij het 
werken zo leuk maakt. In de setting van een complex vraagstuk dat muurvast lijkt te zitten, 
maximaal resultaat realiseren. Of dat nou op een interim-opdracht, in de coaching of met een 
masterclass is. Heerlijk.

Lynn van der Vegt is al jaren mijn steun en toeverlaat als het gaat om de taal. Zij behoedt mij 
voor storende spelfouten en taalkundige blunders. Speciaal voor Uitblinken! omarmde zij haar ED
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ANNE 
SLAATS

“Ik dacht na 
drie jaar wel 
weer weg te 

gaan.”
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VVolgens mij blijf je nog wel even! Je hebt dan wel niet dezelfde 
achternaam als je directeur Tijn van Elderen, maar verder praat 
je over Brabantia alsof het je eigen bedrijf is. Hoe is het om hier 
te werken?
“Brabantia ligt me echt na aan het hart, onze producten zijn mooi, 
plezierig en duurzaam. Die waarden vind ik belangrijk. Daarnaast 
is het een platte organisatie: ik kan gewoon vragen naar het waar-
om van een beslissing. Dat is fijn, want ik wil beslissingen graag 
begrijpen. Dan kan ik er vanuit overtuiging mee aan de slag.

Ik vind het belangrijk dat dát wat je in het leven zoekt, je ook in je 
werk vindt. Als ik het hier ooit niet meer leuk zou vinden, zie ik 
mij dus nog gewoon weggaan. Ook na 25 jaar. Brabantia heeft mij 
altijd het gevoel gegeven dat ik een eigen invulling aan mijn baan 
kan geven. Als ik iets wil oppakken, kan ik het organiseren. Als ik 
iets bedenk of doe wat niet goed is, krijg ik dat ook meteen terug. 
Dat vind ik heel prettig werken. 

Destijds zeiden veel mensen uit mijn omgeving dat die vacature 
voor productontwerper bij Brabantia echt iets voor mij was. Ik 
weet het nog goed. Dat was in 1994. Een van mijn eerste ontwer-
pen was een strijkplank. Hij heeft de vorm van een surfplank en 
is extra hoog, want ik moest er zélf ook aan kunnen staan. Strijk-
plank D is nog steeds te koop! Pannenseries, biobakjes, blikope-
ners, keukengadgets, scharnieren van prullenbakken. Van alles 
heb ik ontworpen.

29 jaar was ik toen ik Manager Corporate Design & Communica- 
tion Centre werd. Ik was jong, werd ervoor gevraagd, dus ging ik 
het proberen. Het bleek best zwaar, ik heb er af en toe wel wakker 
van gelegen. Achteraf denk ik dat ik een coach had moeten hebben, 
want van jonge ontwerper naar leidinggeven aan een afdeling was 
voor mij een grote stap. Helemaal omdat er ervaren collega’s op de 
afdeling werkten, ook collega’s die daarvoor mij aanstuurden. 

Na mijn eerste zwangerschap wilde ik niet op die positie terugko-
men. ‘Wat wil je dan wel?’ werd me gevraagd. Hoe mooi is dat?”

Diep respect heb ik voor mensen net als jij die, zonder in de 
schijnwerpers te willen staan, zo belangrijk zijn voor een bedrijf 
en zo veel voor elkaar krijgen. Wat is jouw kracht? Het nieuwe? 
De creativiteit?
“Ja, het klopt wel dat ik in al die jaren telkens de innovatie mee 
vormgeef. Wanneer iemand een stip op de horizon zet, vul ik hem 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Marc Verbeek

“Inmiddels 
heb ik 25 jaar 
achter de 
rug. Ik mag 
onder andere 
een sieraad 
uitzoeken, 
maar moet 
nog bedenken 
wat dat 
wordt.”Een persoonlijke boodschap van Tijn van Elderen, directeur Brabantia, aan Anne Slaats. Voor 25 jaar trouwe dienst. 
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verteld heb. Die heeft vervolgens twee weken lang niet geslapen, 
omdat ze dacht dat ik niet oud zou worden.

Als moeder heb ik zelf die angst veel minder. Mensen worden ziek, 
soms ernstig, dus waarom zou dat niet in mijn gezin kunnen ge-
beuren? Het is ook bij ons gebeurd, bij een van de kinderen. Boos 
worden had geen zin, ik kon er verder niets aan doen. Tuurlijk ben 
ik verdrietig geweest en heb ik een week met een knoop in mijn 
maag rondgelopen. Maar er was een plan, er werd behandeld, dus 
moest ik dat een kans geven. Mijn zoon stond er hetzelfde in. Hij is 
nu weer gezond, hij heeft ook echt zoiets van: ‘Voorbij. Ik voel me 
goed. Door.’ En ik dus ook.

Sinds mijn studententijd ben ik daarin niet echt veranderd. Ik ben, 
nog steeds, hoofdzakelijk met vandaag bezig, of misschien met 
volgende week. Als ik iets wil, zoals met de kinderen naar Parijs 
fietsen of met zijn allen een verre reis maken, plan ik dat gewoon 
nú in. Mocht ik alsnog onder die auto komen, dan heb ik een mooi 
leven gehad.”  U

graag in. De kracht van creativiteit is dat als het niet linksom kan, 
het rechtsom wél kan. Ik vind het mooi om na te denken over hoe 
je iets nieuws voor elkaar krijgt. Samen met anderen. 
 
Ik zat op Communicatie toen onze eerste website net in de lucht 
was en ik merkte dat veel consumenten ons vroegen waar je pas-
sende afvalzakken kon kopen. Dus riep ik: ‘Kunnen we die niet via 
de website verkopen?’ De eerste afvalzakken haalden we gewoon 
uit een doos! Inmiddels zit er een heel team op het online verko-
pen van producten en serviceonderdelen.

Enjoy the doing is onze huidige stip op de horizon. Huishoudelijke 
klussen als de afwas doen of koken, horen er nu eenmaal bij. We 
willen dat waardevoller maken, de consument meer laten genieten 
van dat dagelijkse ritueel. Productinnovatie en marketing zitten 
op één afdeling, de Value Factory, en ikzelf ben nu Brand Mana-
ger. Met elkaar zijn we nog zoekende hoe we die nieuwe stip goed 
ingevuld krijgen, want als Brabantia tegen jou zegt dat afwassen 
me-time is, kan dat verontwaardigde reacties oproepen. Onze uit-
daging is hoe we die positieve draai aan huishoudelijke klussen 
voor elkaar gaan krijgen.” 

Samen met Bram heb je drie kinderen, pubers inmiddels. Werk 
is nooit af. Hoe ga je om met de werk-privébalans?
“Ik ben echt een veel betere moeder als ik ook werk. Toen de kin-
deren klein waren, werkten Bram en ik allebei vier dagen. Met 
kleine kinderen word je heel sterk geleefd; als ik overdag bij Bra-
bantia was, kon ik eindelijk weer mijn eigen tijd indelen. Heerlijk. 
Het gaat allemaal samen, werk en gezin, maar ik heb wel moeten 
accepteren dat niet alles meer in één dag past. Ik móet keuzes ma-
ken. Me niet gek laten maken en het slim indelen. Het mooie is wel 
dat de kinderen daardoor superzelfstandig zijn geworden.

Toen ik studeerde, dacht ik dat ik nog een keer onder een auto zou 
komen of weet ik veel wat. Helemaal omdat ik toen best verstrooid 
kon zijn. Zoiets kan gebeuren, dus waarom zou mij dat niet kun-
nen overkomen? Dat realisme, leven in het nu, heeft er altijd in 
gezeten bij mij. Ik weet nog dat ik het een keer aan mijn moeder 

CV   ANNE SLAATS
1968   GEBOREN IN HELMOND 
1986 – 1993 INDUSTRIEEL ONTWERPEN TU DELFT
1993 – 1994 PROJECTMANAGER E-CONNECTION
1994 – 1998 PRODUCTONTWERPER BRABANTIA
1998 – 2000   MANAGER CORPORATE DESIGN & 

COMMUNICATION CENTRE
2000 – 2012  MANAGER COMMUNICATIE BRABANTIA
2012 – 2018  SHOPPER MARKETEER BRABANTIA
2018 – HEDEN  BRAND MANAGER BRABANTIA
2019   VIJFENTWINTIG JAAR IN DIENST BIJ 

BRABANTIA
2019  HONDERDJARIG BESTAAN BRABANTIA
2035  MET PENSIOEN

“Het leven is een cadeautje. 
Werken ook.”
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“MIJN 
PENSIOEN IS 
NOG VER WEG. 
WAT IK DOE 
ALS IK 67 BEN? 
IK VIND HET 
HEEL MOEILIJK 
OM ME DAT 
VOOR TE 
STELLEN. 
WEET JIJ DAT?”
ANNE SLAATS

Over de fijne kneepjes van het managen 
van de verandering 

Met collega´s van jouw niveau, toegespitst op de praktijk 
van alledag, in dialoog zijn over de managementthema’s 
die jou zo bezighouden. 

Omdat het als manager of directeur soms eenzaam aan 
de top is of omdat je reflectie wilt op wat jij (nog meer) 
kunt bijdragen in het verandertraject waar je midden in zit. 

Deze eendaagse masterclass wordt slechts tweemaal 
per jaar gehouden met een beperkt aantal deelnemers. 
Meld je dus snel aan op uitblinken.nl, of bel mij voor meer 
informatie op +31 6 53 725 614.

MASTERCLASS
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Heel eerl i jk. 
Zelfs ik heb 
even overwogen 
om dat nieuwe 
vlekje in mijn ge-
zicht, teken van 
ouderdom, weg 
te poetsen. He-
lemaal omdat ik 
onlangs op de 
Fotovakschool 
de fi jne kneep-
jes van het 
beeldbewerken 
heb geleerd: 
kwestie van een 
minuutje. Geluk-
kig heb ik wijze 
mensen om me 
heen die niets 
met die techniek 
hebben. Zij kwa-
men in opstand. 
En wat is er ei-
genli jk mooier 
dan 100% jezelf 
zi jn?
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Hoelang duurt 
jouw werkdag? 

Sleep je je 
voort? 

Of vliegt de tijd 
voorbij?

Alleen als je in je kracht zit, als je dat doet wat je doen moet, kun je daarin ook volharden. 
Dat wat je drijft, kun je namelijk niet opzij zetten. Daar wil je wat mee. Dat kun je ook 
eindeloos lang volhouden. Omdat het van jou is.

Volharding kun je niet aanraken. Het zit niet op een bepaalde plek in je lichaam, het is 
geen orgaan of een klier. Het is een abstract gegeven, maar als je het niet hebt of nergens 
kunt vinden, dan voel je dat je het mist. Je sleept je door de dag. Niets is goed. Overal is iets 
op aan te merken. Er is nergens iets leuks te doen. Bah. Wat is het leven saai.

Je kunt er niet mee naar een therapeut gaan, een medicijn innemen of gemasseerd worden, 
in een zoektocht naar dat uithoudingsvermogen dat het leven zo boeiend maakt. Die ex-

pressie, die noodzaak om je te laten gelden, die zit in jezelf. Jij bent 
de enige die haar vinden kan. Jij alleen weet waar je hartstocht zit. 
En als je die vindt, dan is volhouden geen enkel probleem. Dan 
weet je waarvoor je het doet.

Jezelf ergens in kunnen verliezen is je meest waardevolle talent.

Weet wat je wilt. Laat de stilte achter je. Doe iets. Kom in actie. 
Kom in je kracht. Zorg dat er reuring komt. Dat je leeft. Dat je om-
geving met je meebeweegt. Dat je jezelf laat zien, er wat gebeurt, er 
zelfs zo veel gebeurt dat je het zelf nauwelijks kunt bijbenen. Rek je 
uit. Stretch. Nog verder. Zoek je grenzen op. Weet hoe ver je kunt 
gaan, hoeveel je uit jezelf kunt halen, en besef dat je altijd nog net 
iets meer kunt dan dat.

Zorg dat je vooruitgaat, dat je vorderingen maakt. Zorg dat elke 
minuut die je leeft welbesteed is en dat alles wat je doet bijdraagt. 
En als je het even niet meer ziet zitten, als je leeg bent, uitgeblust, 
moe maar nog niet voldaan, neem dan een pauze. Kijk terug, eva-
lueer en leer. Vraag om feedback als je dat nodig hebt. Of wees 
streng voor jezelf als dat beter bij je past. Als je weer op adem 
bent gekomen, maak dan een nieuw actieplan. Grijp terug naar 
je intentie. Haal je doel opnieuw voor ogen, in alle details die je 
je kunt voorstellen, en beleef het alsof je er al bent, alsof het al 
werkelijkheid is geworden. Vind daar weer de moed. Sta op. Kom 
weer in actie. Dat is doorgaan. Dat is volharden.

Hoe sterker je verlangen, hoe groter je doorzettingsvermogen.

Van de ergste pijn leer je het meest. De grootste teleurstelling 
brengt je uiteindelijk bij je mooiste momenten. Op dat ogenblik 
lijkt dat misschien niet zo, door de allesoverheersende emotie, 
maar als je later terugkijkt, zul je ontdekken dat dat het cruciale 
keerpunt was. Omdat je die tussenstap nodig had om de volgende 
stap te kunnen zetten. Omdat je daar iets geleerd hebt wat voor-
waardelijk was voor het vervolg, een ervaring hebt opgedaan die 
onmisbaar was.

Alles heeft een volgorde. Iedereen heeft zijn eigen tempo. Je kunt 
het alleen op jouw manier bereiken. Soms haal je het doel snel, 
soms heb je jaren nodig. Waar het om gaat, is dat je je eigen aanpak 
leert kennen. Hoe ga jij om met grote veranderingen? Hoe vind je 
een andere baan, een nieuw huis of een liefdevolle relatie? Ben je 
van het type dat langzaam op gang komt en dan plotseling heel 
intuïtief de keuze maakt? Het type dat slechts één huis bezichtigt 

en dat ook meteen koopt? Schijnbaar vanuit het niets? Of ben je 
iemand die eerst ruimte nodig heeft, eerst zijn huidige baan moet 
opzeggen voordat er überhaupt iets nieuws op zijn pad kan ko-
men? Eerst afscheid nemen. Hoe angstig je omgeving ook toekijkt, 
als dat maar goed gaat. Wat voor type je ook bent, intuïtief of ge-
wogen, de kat uit de boom kijkend of impulsief, zorg dat je jezelf 
kent. Weet wat bij je past. Dan weet je ook dat het uiteindelijk 
goed komt.

Zekerheid gaat over het bekende. Onzekerheid gaat over verlan-
gen. Verleden versus toekomst. Vastzitten versus ontwikkeling. 
Als je het verleden durft los te laten, als je in het onzekere durft 
te stappen, dan zul je ontdekken dat je veel meer kunt bereiken 
dan je vooraf had durven vermoeden. Onzekerheid is de basis 
voor grenzeloze creativiteit. Het daagt je uit, het stimuleert je, het 
neemt je mee. Als je echt met je rug tegen de muur staat, als je 
geen kant meer op kunt, de concurrentie oprukt en je steeds meer 
marktaandeel verliest, dan kun je alleen nog loslaten. Je zult wel 
moeten. Alles wat zeker leek, telt immers niet meer. Alle rookgor-
dijnen moeten verdwijnen. Je zult nieuwe keuzes moeten maken, 
terug naar de kern. Dat ene juiste doen, voorbij je angsten, an-
ders dan al het andere. Slimmer dan je concurrent. Vernieuwend. 
Scherp. Innovatief. Vind de ontspanning, houd je doel helder voor 
ogen en haal de kracht desnoods uit je tenen om in beweging te 
komen. Je kunt het. Iedereen is creatief. Dat idee bedenk je, die 
oplossing komt er. Zeker weten. Omdat je het durft. Omdat je je 
doel wilt bereiken. Omdat je volhoudt en onverschrokken bent.

Als je eenmaal een begin hebt, dan kom je steeds verder.

Flexibel blijven is de uitdaging. Pas op dat volharding niet omslaat 
in starheid. Je eigen zin doordrammen, welk offer het ook vraagt. 
Je gelijk halen, of je het nu hebt of niet. Of in het verleden blijven 
hangen, omdat toen alles veel beter was. Als je op je vijfendertigste 
nog op een zoen terug van je eerste kalverliefde zit te wachten, dan 
ben je geblokkeerd. Dan zit je muurvast. Dat heeft niets meer te 
maken met volharding, dan ben je verstokt en ben je de realiteit uit 
het oog verloren. Blijf door de bocht kijken. Houd voor ogen waar 
je heen wilt, en wees bereid je weg aan te passen als er onderweg 
onverhoeds iets voorvalt. Vermijd verkramping. Blijf ontspannen. 
Houd het speels.

Wat je ook doet, je zult altijd mensen ontmoeten die het totaal 
niet zien zitten. Dat is een gegeven. Het is nu eenmaal makke-
lijker om te doemdenken dan om de kansen te zien. Zo kritisch 

ONTSPANNEN  
VOLHARDING
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zijn we opgevoed. We zijn ons nauwelijks bewust van het feit dat 
we misschien wel 95% van wat we ons voornemen ook realiseren. 
Dagelijks zelfs. Maar al op de basisschool is ons een ander gedrag 
aangeleerd. We focussen op wat niet lukt. We tellen hoeveel fouten 
we maken. Hoeveel tikken we onszelf op de vingers moeten geven.

Je houdt het veel langer vol als je jezelf complimenten geeft. Ge-
woon. Een schouderklopje voor alles wat je goed hebt gedaan. Al 
die kleine dingen waar je zo snel overheen stapt. Op tijd bij een af-
spraak zijn. De gezonde salade kiezen tijdens de lunch. Vriendelijk 
knikken tegen de buurman. Een bloemetje meenemen. Een hel-
pende hand uitsteken. Grote zaken die zo normaal lijken, omdat 
het bijvoorbeeld je beroep is. Een levensreddende reanimatie uit-
voeren. Een vliegtuig veilig op de grond zetten. De wet handhaven. 
Een brug bouwen. Sta er eens bij stil. Is het wel zo normaal? Of heb 
je stiekem toch iets uitzonderlijks gedaan? Alles wat je doet, vraagt 
een inspanning en diezelfde inspanning vraagt om beloning. Her-
ken wat je goed doet. Stimuleer dat. Prijs jezelf. Ontdek dat ook jij 
daar gevoelig voor bent. Ga voor groei!

Alles wat groot is, is klein begonnen. Ooit is er een eerste actie 
genomen, een eerste klant overtuigd of een eerste projectplanning 
opgezet. Vooraf weet je nooit of iets zal gaan slagen. Garanties 

krijg je niet. Wat je wel weet, is dat het zeker niet zal lukken als 
je er niet op een dag daadwerkelijk aan begint. Geef het een kans. 
Start. Zorg dat het tastbaar wordt, dat het vorm krijgt. Zonder ma-
nuscript zeker geen uitgever. Zonder opleiding geen carrièrestap. 
Zonder risico geen uitzonderlijk resultaat. Laat het ontstaan. Een 
marathon lopen is heel veel stappen zetten. Eén voor één. Linker-
voet na rechtervoet. Kilometer na kilometer. Van drinkpunt naar 
drinkpunt. Eerst tot de helft en dan op naar de finish.

Als je weet wat je wilt, hoef je alleen maar vol te houden. En als je 
dan op gang bent, als de vaart erin zit, geef dan alles wat je hebt. 
Stort je erin. Ga ervoor. Laat de adrenaline door je lijf gieren. Blijf 
geconcentreerd. Laat je niet afleiden, wat er ook over je wordt ge-
zegd, door wie ook. Blijf jezelf, blijf in je kracht. Houd vol, zo lang 
als je kunt en blijf in je flow. Zweef. Dans. Bereik je doel. Boek het 
resultaat. Geniet!

Groeien is heel ver boven jezelf uitstijgen.

Bron: Uitblinken! Hoe hoog kan jouw lat? – Ineke Walravens

Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen 

ISBN 9789024402151 | paperback & gratis e-book | 92 pag. | 2013 | € 18,00

“Je móét 
jezelf blijven.”

HENK DE VRIES III
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EEr zijn slechts vijfduizend potentiële klanten op de wereld die 
zich zo’n luxe custommade jacht van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw kunnen veroorloven. Hoe is het om met de mach-
tigste mensen in de wereld te werken?
“Het blijft natuurlijk altijd een leverancier-klantrelatie. Ooit was 
ik op 5th Avenue op bezoek bij een projectontwikkelaar die bezig 
was met een gigantisch miljardenproject in Manhattan. Stuurde 
hij iedereen met wie hij op dat moment aan het werk was weg: 
‘You guys, you go ahead. I’ll be with you in an hour. This is very 
important.’ Kon hij toch even lekker met mij over zijn boot kletsen.

In hun eigen biotoop zijn ze de baas, zoals de mannen uit Silicon 
Valley, maar hier zijn onze klanten op vreemd terrein. Dus op een 
bepaalde manier ben ik dan de baas, maar op het moment dat ik 
de baas ga spelen, gaat het helemaal verkeerd. 

Enerzijds moet je een zeker ego hebben willen ze je zien staan. 
Anderzijds moet je dat ego ook helemaal kunnen uitzetten. Uit-
eindelijk gaat het erom dat de klant de boot krijgt die hij wil. Het 
stomste wat ik kan zeggen, is dat we iets altijd zo doen – dat heb ik 
van Steve Jobs geleerd. ‘Let’s change that’ is dan meestal de reactie. 
Ik ben pas verstandig bezig als ik iets oprecht vind, over zeewaar-
digheid, veiligheid of esthetiek bijvoorbeeld, iets wat hout snijdt 
ook.

Ik ben een econoom, het heeft mij een jaar of vijf gekost tot ik een 
beetje begreep hoe hier alles werkte. Ondertussen, ik doe dit nu 
al zo lang, ken ik ieder detail van onze boten. Als iemand begint 
te zeuren over hoe diep het groefje in een bepaald type dek is, zeg 
ik: ‘Die plankjes zijn 27 millimeter. Het groefje is veertien. Soms 
maak je het iets dieper, maar als je dan teveel schuurt, houd je geen 
vlees meer over.’ Nou, en dat geldt dan voor alles in de boot. Mijn 
klanten, die doen het erbij, hoewel het soms verbazingwekkend is 
hoe snel ze me inhalen.

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Marc Verbeek

“Als ik met 
een klant in 
het Amstel 
Hotel heb af-
gesproken, 
ga ik ge-
woon op de 
fiets. Want 
dat is wat 
Amsterdam-
mers doen.”

Naarmate het beter gaat met het bedrijf en de De Vries-familie, 
komen onze werelden steeds meer overeen. Zo heb ik een behoor-
lijke verzameling oude auto’s. Een aantal van mijn klanten heeft 
dat ook, hoewel zij dan wel díe oldtimers bezitten waar ik nog van 
droom, maar toch. Dan bel je mekaar als er ergens een beurs is.”

Ik mag wel stellen dat je, samen met je neef Tom, een heus im-
perium hebt opgebouwd. Hoe maak je een bedrijf zo succesvol?
“Toen ik hier midden jaren tachtig begon, hadden we 160 mensen 
in dienst, met een omzet van veertig, vijftig miljoen gulden. Sinds 
mijn neef Tom en ik de directie voeren, is de omzet gestegen naar 
300, in een goed jaar 350 miljoen. We hebben meer dan duizend 
man personeel en soms hebben we bijna net zo veel toeleveran-
ciers rondlopen als eigen mensen.

We zijn dan wel hard gegroeid, maar niet zo hard dat we het ver-
band zijn kwijtgeraakt. Toen Tom en ik directeur werden, was het 
een soort van stoer om veel over te werken. Dat hebben we al-
lemaal afgeschaft. Mensen krijgen niet voor niks vrije dagen, ze 
moeten ook uitrusten. Hier en daar hangt er een bordje van ‘ver-
boden te fotograferen’, maar lang niet overal. Toch gaat er geen 
foto het bedrijf uit. Daar hoeven we niets voor te doen. Wonder-
lijk. En als iemand lekker belangrijk aan het doen is, zo van druk-
druk-druk, laten we elkaar dat op een leuke manier weten.

Toch moet je als CEO, af en toe, ook de diepte in durven. Ik ben 
voorzitter van de stuurgroep van de gate reviews. Veertien keer, 
in drie jaar tijd, bemoei ik me dus sowieso met ieder jacht dat we 
bouwen. Ik stel de lastige vragen. Als ik zie dat iemand een beet-
je geïrriteerd raakt, vraag ik door. Voor de projectleiders is zo’n 
review iedere keer weer spannend. Ik weet het, maar het is ver-
schrikkelijk moeilijk om geld te verdienen in de jachtbouw. Er is 
te veel productiecapaciteit in de wereld en de klant is ongelooflijk 
geslepen. Hoe ze het weten weet ik niet, maar als ik een beetje een 

te dikke prijs noem, roepen mijn klanten onmiddellijk: ‘De Vries, 
dat bedrag klopt niet.’

In 2010 zijn we 30 tot 40% efficiënter geworden, zo veel vet zat er 
in het bedrijf. Het was crisis. In vier maanden tijd hebben we het 
hele bedrijf opnieuw uitgevonden. Alles wat naar controlemecha-
nismes riekte, hebben we eruit gesloopt. Maar dat kan toch niet? 
Dan gaan er allemaal dingen mis! Ja, dat is juist de bedoeling, dan 
kun je ervan leren. Op een van onze werven hebben we zelfs de 
afdeling kwaliteitsmanagement opgeheven. Daar zaten wel vijf 
vakmannen de kwaliteit te controleren, die zijn terug de productie 
ingegaan.

Op dit moment ben ik van het gas af aan het gaan met de orderver-
werving. Als ik de levertijd van een jacht een klein beetje verder in 
de toekomst kan leggen, ontstaat er wat lucht tijdens de overgang 
van het ene naar het volgende project. Dat betekent minder ge-
zeik, minder stress en meer geld. Dat is nu onze theorie. Ik teken 
ervoor.”

Even iets heel anders. Het viel me op dat je een achtervoegsel 
achter je naam hebt staan. Wat betekent die III?
“We zijn een echt familiebedrijf, alle aandelen zijn nog in het bezit 
van de familie. Ik ben de vierde generatie. Mijn opa heette H.S. de 
Vries senior, mijn vader H.S. de Vries junior. In die tijd hadden we 
ook nog een oom H.S. de Vries J. zoon. Daar kwam ik in 1986 bij 
als H.S. de Vries Hzn. junior. Dat paste natuurlijk helemaal niet op 
mijn visitekaartje, dus toen heb ik er maar Henk de Vries III van 
gemaakt. De andere Henken zijn allang dood, maar Henk III is 
inmiddels een soort van geuzennaam geworden.

Ik heb ook wel iets rebels in me. Ergens in 2001 namen we de 
eerste niet-familiedirecteur aan. Toen we die vent door de mo-
len hadden gehaald, vond ik dat ik ook maar eens een assessment 

“De klant is per 
definitie interessant.”
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“Geloof in eigen 
en elkaars 

kunnen, dat zit 
diepgeworteld in 

ons bedrijf.”

CV   HENK DE VRIES III
1958  GEBOREN IN AALSMEER
1980 – 1986  BEDRIJFSECONOMIE VU 

AMSTERDAM
1980 – 1986 VERKOPER RAF HIFI
1986 – 1987  MANAGEMENT CONSULTANT 

MORET & LIMPERG SEO
1987 – HEDEN DIRECTEUR FEADSHIP
1987 – 1996  SALES MANAGER 

KONINKLIJKE DE VRIES 
SCHEEPSBOUW

1996 – HEDEN  CEO EN AANDEELHOUDER 
KONINKLIJKE DE VRIES 
SCHEEPSBOUW

2019 – HEDEN  VOORZITTER RVB WATER 
REVOLUTION FOUNDATION

moest doen. Wat kwam eruit? Dat ik niet zo goed voor een baas 
kan werken. Bovendien, als ik gesolliciteerd zou hebben op die 
vacante directiefunctie, zou de assessor me hebben afgewezen. 
Vanwege het afbreukrisico. 

Toch zit ik als CEO hier helemaal op mijn plek. Ik kan zelf de toe-
komst vormgeven. Op dit moment ben ik best een beetje zenuw-
achtig, af en toe is het even spannend, maar mocht het niet goed 
gaan, dan kan ik – als mede-eigenaar van dit bedrijf – alleen maar 
mijzelf de schuld geven. Dat geeft mij dan weer een buitengewoon 
rustig gevoel. 

Hoe gaaf is het om dit bedrijf, met zijn machtige historie, samen 
met mijn neven te mogen doorzetten? We zijn nu bijvoorbeeld 
voor de derde keer een boot aan het bouwen voor een klant, hij 
wordt dit jaar 83. Als ik ’s avonds thuis op de bank zit, komt er 
altijd wel een mailtje uit Amerika binnen. Daar zijn ze dan net 
wakker. 

Onze jachten zijn nog mooier dan de paleizen van Lodewijk XIV. 
Die paleizen waren ook nutteloos, maar we hebben ze wel laten 
staan: het is kunst. Dat zijn onze jachten ook. Ze hebben bijna 
heiligheidswaarde. Niemand heeft zo’n jacht echt nodig, in die zin 
is het een volslagen onzinnig object, maar ze zijn zo ontzettend 
gaaf om te maken. 

We leiden onze ambachtslieden zelf op, op onze bedrijfsschool. 
Gemiddeld hebben we zo’n honderd leerlingen, waarvan we er 
uiteindelijk tien aannemen. Een van mijn persoonlijke frustraties 
is het verdwijnen van de lokale lts. Eeuwig zonde. Er zijn gewoon 
jongens en meiden die liever met hun handen bezig willen zijn. 
Wij hebben die supervakmensen heel hard nodig.”  U

“Ik moet 
iedere dag, 
ook al is die 

dag waarde-
loos, toch wel 
minimaal een 

keer ontzettend 
geschaterd 

hebben.”
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“HET WERKEN 
IS TE LEUK. 
HET IS OOK EEN 
RECHTVAARDIGING 
VAN MIJN BESTAAN 
OF ZO.”

HENK DE VRIES III
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Helemaal gek word ik ervan om iedere keer weer 
nee te moeten zeggen. “Nee, we schrijven niet in op 
deze tender. We weten toch dat we te duur zijn voor 
dat segment?” “Nee, we gaan geen update van dit 
product meer maken. We zouden onze ontwikkel-
capaciteit toch inzetten op innovatie?” “Nee, aan 
dit project gaan we géén tijd meer besteden. Dat 
hadden we toch al afgesproken? Het kost meer dan 
dat het opbrengt.” Voor mijn gevoel zeg ik de hele 
dag alleen maar nee. Nee. Nee. Nee.

Bij het bedrijf waar ik interim-directeur ben geworden, heb-
ben prijsvechters de markt op zijn kop gezet. Intern wordt 
er schande van gesproken. De nieuwe concurrenten worden 
minachtend straatschoffies genoemd die de markt kapot-
maken. Ikzelf vind het meer eigentijdse, slimme onderne-
mers. Zij spelen handig in op de nieuwste ontwikkelingen. 
Klanten die het bedrijf al decennialang trouw zijn, stappen 
steeds vaker over naar die nieuwe concurrenten. De omzet 
loopt al jaren terug, inmiddels lijdt het bedrijf verlies. Mijn 
opdracht is om het tij te keren.

Als je al zo lang marktleider bent, als het je al zo lang goed 
is gegaan, word je een keer lui. Op een dag hoor je de klant-
vraag achter de klantvraag niet meer. Er zijn zo veel dingen 
die wél goed gaan, dat klachten vanzelf worden gebagatel-
liseerd. Weggewuifd naar een complex kwaliteitsmanage-
mentsysteem waar niemand zich verantwoordelijk voor 
voelt. Daarnaast slokt de operatie alle aandacht op, de inter-
ne processen zijn zo omvangrijk geworden, dat de beheer-
sing daarvan alle prioriteit krijgt. En als je zo druk bent met 
bestendigen, waar haal je dan de drive nog vandaan voor de 
vernieuwing? Dát is mijn puzzel.

Zonder strategie geen verandering. De klant geeft het ant-
woord. Altijd. Daar houd ik me aan vast, ondanks alle argu-
menten waarom de situatie zal blijven zoals hij is. Het eerste 
wat ik vraag van het mt is om een paar dagen vrij te maken 
in de agenda. We gaan op pad, het bedrijf uit, de buitenwe-
reld in. We praten met klanten, ook met klanten die we al 

verloren hebben. We verkennen nieuwe technologieën, ana-
lyseren de concurrentie en bedenken hoe we onze marktpo-
sitie kunnen heroveren. Langzaamaan komt de spirit terug 
in het managementteam, een andere kijk krijgen wordt leuk 
en het competitiegevoel komt terug.

We worden het eens, met wat de klant van ons verwacht en 
met elkaar. Er ligt een strakke strategie, gedragen door het 
mt. Nu zijn de managers en hun afdelingen aan zet.

De implementatie stokt echter bij de laptop. OBM en ap-
preciative inquiry ten spijt verandert er in de praktijk niets. 
Hoe ik de managers ook positief benader om in actie te ko-
men, de meeste tijd gaat op aan het perfectioneren van pre-
sentaties voor hun werkoverleggen. Ook hun spreadsheets 
zijn geduldig, als-dan wordt eindeloos doorgerekend. Op 
papier maken we allang weer winst, het is alleen nog maar 
wachten of de toekomst ooit werkelijkheid wordt. Ik geef de 
managers de eigen verantwoordelijkheid en de ruimte waar 
ze om vragen, maar ben er niet gerust op. Een paar weken 
lang kijk ik het aan.

De cijfers blijven slecht. 

“Wé hebben de nieuwe strategie besproken”, is de uitleg bij 
de volgende maandcijfers. En, na veel doorvragen: “Zé wil-
len niet mee, zé doen het niet.” Gezamenlijkheid is meer dan 
een presentatie aan je team geven. Implementeren gaat over 
de dialoog aan durven gaan, de vloer oplopen en met alle 
collega’s samen de nieuwe strategie vormgeven. Concreet, 
in acties, in gedrag en in verantwoordelijkheid. Op de vloer, 
dáár krijg je mensen mee. En dus besluit ik voortaan daar 
mijn bila’s te houden. Ik bespreek geen actiepunten meer in 
een vergaderzaal, nee, in plaats daarvan loop ik samen met 
de managers rond in het bedrijf. Kijken. Kletsen. Ervaren.

Alles mag, alles kan, iedereen krijgt zijn zin. Er wordt nau-
welijks gestuurd. Afspraken zijn er om je niet aan te hou-
den. Iedereen doet zijn best, maar wel vanuit zijn eigen per-
spectief. Kort samengevat is dat de cultuur. Het resultaat is 

uit de interim praktijk van Ineke

TIPS

NEE, NEE, NEE
Tekst Ineke Walravens

onbegrip, mopperende teams die het de managers moeilijk 
maken en iets wat ik samenvat als een goed georganiseerde 
chaos. Waar de reflex van de managers is om in contact te 
blijven en dus de medewerker zijn zin te geven, zijn hier 
eerst grenzen nodig. Dit is wat we te doen hebben, zo gaan 
we met elkaar om, aan deze afspraken houden we ons. Dát 
gesprek aangaan, dát uitleggen en waar nodig corrigeren, 
dát is wat ontbreekt. 

Een vastberaden glimlach is alles wat hier nodig is.

Afdwingen gaat in dit geval niet over de hiërarchie of de 
macht. Het gaat over leiderschap. De sleutel zit in de over-
tuiging van de managers dat we voor de juiste strategie heb-
ben gekozen. 

Nee, nee, nee. Doodmoe worden we ervan. Hoelang gaat dit 
door? In onze mt-overleggen hebben we het onder andere 
over de moed om nee te blijven zeggen. We besluiten vol te 
houden. Mét elkaar, zodat er geen ontsnappen mogelijk is. 
Continu toetsen we welk initiatief wél en welk voorstel níet 
in de nieuwe strategie past. Daarin zijn we heel duidelijk. 
Net zolang tot het zeuren ophoudt.

Met de duidelijkheid komt het plezier in het werk terug. Het 
is een wereld van verschil. Het doel is helder. De klantvraag 
wordt bepalend. De processen zijn strak ingericht. Collega’s 
hebben weer iets over voor elkaar. En: er wordt veel meer 
gelachen. De managers zijn inmiddels vaker op de vloer te 
vinden dan achter hun laptop. Ze initiëren nieuwe projecten 
en blijven daar actief bij betrokken, ook omdat ze hebben 
ervaren dat dáár de echte omwenteling wordt gemaakt. In 
de details. In de dialoog. En in de duidelijkheid.

Klachten maken plaats voor complimenten. Een dag per 
week blijven we besteden aan hoe de buitenwereld zich ont-
wikkelt. In die nieuwsgierigheid vinden de managers hun 
drive voor vernieuwing terug.

En de winst? Die schiet omhoog. Vanzelfsprekend.  U

ZIT ER MEER IN JOUW BEDRIJF DAN 
ER NU UITKOMT?

  Voer de druk op
  Neem iedere daling van (omzet)cijfers 

serieus
  Luister

 De klant geeft altijd de oplossing
  Zet de laptops uit

 En steek de handen uit de mouwen
 Durf nee te zeggen

 Blijf bij je plan
 Houd je bila’s op de vloer

  Daar voeg je meer toe dan in een 
vergaderzaal

ZIT ER MEER IN JOU DAN ER NU 
UITKOMT? 

  Kies voor je ambitie
  Laat iedereen weten wat jouw  

droom is
 Ga voor de vastberaden glimlach

  Zeg nee tegen alles wat niet bij jouw 
ambitie past

 Ga op pad
  Verlaat je comfortzone en zoek de 

vernieuwing op
 Vraag hulp

  Zoek een vriend, collega of coach die 
je verder helpt

 Geloof in jezelf
  Houd moed, net zolang tot je daar 

bent waar je zijn wilt

NEE 
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Als perfectie 
een onmogelijke 
werkelijkheid is, 
bestaat er dan 
wel zoiets als 
imperfectie? 
Een 
zoektocht 

Fotograf ie Ineke Walravens

Je komt tot de conclusie dat er een andere 
aanpak nodig is voor jouw bedrijf 

Je hebt al van alles geprobeerd, maar je krijgt er de  
vinger niet achter. Hoe krijg je het wél voor elkaar? 

Al meer dan twintig jaar leid ik organisaties en mensen 
door veranderende omstandigheden. Verandermanage-
ment, procesoptimalisatie en innovatie zitten in mijn DNA. 
Maximaal resultaat behalen is wat mij drijft. 

Loopt je bedrijf niet zoals je het zou willen? Bel mij dan op 
+31 6 53 725 614 of mail naar ineke@walravens.nl, 
voor meer informatie of om meteen aan de slag te gaan.

INTERIM 
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We maken allemaal fouten, 
iedere dag weer. Onvermijdelijk. 
Voor de een is het storend. Voor 
de ander niet, omdat het brein 
het hiaat opvult.
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Gezond en gelukkig zijn, 
dat willen we allemaal. 
Het is alleen niet te 
koop. Dat wat je krijgt, 
daar moet je het beste 
van maken.
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Samira en Sihem 
zijn identiek aan 

elkaar, en toch ook 
weer niet.

Of toch wel? 
Gewoon, omdat ze 
allebei zichzelf zijn.
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We kunnen niet zonder, 
maar eigenlijk ook 

niet met. De ontelbare 
lichtjes van Pernis 

lijken wel een attractie. 
Of is het de prijs die 

we betalen voor onze 
welvaart?
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Proberen, proberen, 
opnieuw proberen. 
Alleen dan kun je dat 
ene moment afdwingen 
waarop alles samenvalt 
en de hardflip lateflip 
rock and roll trick wél 
lukt. Magistraal!
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Ik geef de perfecte tien aan 
iedereen die het heeft verdiend. 
Lef moet worden beloond, net 
als tomeloze inzet en grenzeloze 
moed. Iedereen die voorbij de 
aarzeling stapt, is voor mij een 
held. Voor iedere poging die wordt 
gewaagd, geef ik er een punt bij. 
Net als voor die onvermijdelijke 
fout: die moet worden gemaakt. 
Ik geef mijn ultieme waardering 
aan iedereen die het ongewisse 
durft op te zoeken.  
Aan wie geef jij een tien?

Ik 
geef 
de 
perfecte
tien
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Dat is je gelukt, als schoonheidsspecialiste is het je vak gewor-
den om mensen mooi te maken. Wanneer ben jij tevreden?
“Alles moet altijd perfect zijn van mijzelf, dat komt ook uit mijn 
kindertijd. Iedere behandeling moet tot in de puntjes worden uit-
gevoerd. Dat heb ik altijd gehad. Alles moet kloppen, elk detail, 
tot het allerlaatste donshaartje zal ik maar zeggen. In mijn bedrijf 
kan het gewoon niet dat je niet naar perfectie streeft, dan komen 
we nooit waar ik heen wil. 

Mijn doel is dat ik naar de salon ga en er alleen nog maar voor hoef 
te zorgen dat er verse bloemen zijn. Dan heb ik alle tijd om met 
mijn klanten een praatje te maken. Dat alles verder goed loopt en 
dat de specialisten hier de behandelingen precies zo uitvoeren als 
ik voor ogen heb. Dat is waar ik naartoe wil. Maar zover is het nog 
niet. Het is nog niet perfect.

Het is druk. Ik werk hard, altijd. Dat zit in mij. Als ik ’s avonds 
naar huis ga, kruip ik bijvoorbeeld achter de computer voor de 
nieuwe website voor de cursussen die ik geef. En ik heb net een 
nieuwe collectie producten voor mijn groothandel, daar moeten 
nog foto’s van worden gemaakt. En zo gaat het maar door. Ik zou 
overdag wel meer tijd willen hebben, ja, voor de marketing bij-
voorbeeld.”

Je ouders, broer en zus wonen nog steeds in Rusland. Jijzelf 
bent heel jong naar Nederland getrokken, een enorme overgang 
lijkt mij. Hoe is dat gegaan? 
“We aten uitgedroogde aardappeltjes, want we moesten íets eten. 
Het was in de tijd van de perestrojka. Ik was twaalf, dertien denk 
ik. Ik kan me nog herinneren dat mijn ouders wel gingen werken, 

Tekst & fotograf ie Ineke Walravens

ELENA
MOLEVADIk zei het al 

toen ik nog 
heel klein 
was. Alleen 
wist ik toen 
nog niet 
hoe.”

“Ik wil 
mensen 
mooi 
maken.



maar geen salaris kregen. Er lag niks in de winkels. We hadden 
geen geld. We aten wat we op het land vonden. Best wel heftig.

Mijn tante nodigde mij uit om naar Hengelo te komen, ik had net 
mijn middelbare school in Arkhangelsk afgerond. Ze dacht dat ik 
het in Nederland misschien wel fijn zou vinden, wellicht zou kun-
nen gaan studeren. Eerst ben ik voor een half jaar gegaan, een jaar 
later ben ik voorgoed geëmigreerd.

Op de Kunstacademie was ik niet echt gelukkig. Ik denk vanwege 
het taalgebrek. De onzekerheid, de eenzaamheid, het verlangen 
om terug te gaan ook. Maar mijn ouders wilden heel graag dat 
ik in Nederland bleef. Ze dachten dat ik hier een mooie toekomst 
kon opbouwen. 

Ik heb veel moeilijke momenten moeten overwinnen. Uiteinde-
lijk is het goed voor mij geweest. Het heeft mij kracht gegeven, 
ook doorzettingsvermogen. En ik word nog steeds krachtiger, van 
binnen. Ik kan nee zeggen, wat meer van mij afbijten, met mijn 
voeten stampen. Ik weet wat ik wil. Als ik nu met mijn moeder 
praat, ben ik anders dan vroeger. Mama zegt dan ook af en toe: 
‘Wat is er toch gebeurd met mijn lieve dochter?’ Ze zou me graag 
weer terug naar Rusland halen. Maar goed, het leven is gegaan 
zoals het is gegaan. Samen met mijn man en dochtertje wonen we 
op tweehonderd meter van de salon. Ik woon nu langer hier dan ik 
in Rusland heb gewoond. Ik ben gelukkig hier.”

Bijna meteen na je opleiding ben je een eigen bedrijf gestart, 
ook zo’n grote stap. Hoe krijg je dan je eerste klanten?
“Door heel vaak de ramen van mijn salon te wassen! Dan kon ik 
een praatje maken met iedereen die voorbij kwam. En als ze dan 
vroegen wat er in het pand zat, zei ik dat ik hier mijn beautysalon 
had. Maakten we gelijk een afspraak! Op die manier. Dan komen 
er medewerkers bij: een masseur, een pedicure, stagiaires, en dan 
gaat het vanzelf groeien. 

Ik hou van mijn cliënten. Ze komen ook graag bij mij terug. Soms 
moet ik ze pijn doen, bij sommige behandelingen kan het niet an-
ders. Dat vind ik vreselijk. Wel sluit ik het altijd positief af. Als ik 
wenkbrauwen epileer, masseer ik bijvoorbeeld daarna de slapen met 
lavendelolie. Dat geeft een heerlijke ontspanning.
In een gezicht zitten allemaal spieren. Die spannen we dagelijks 

CV   ELENA MOLEVA
1982  GEBOREN IN ARKHANGELSK
1999  EMIGREERT NAAR HENGELO
2001 – 2004  KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BEEL-

DENDE KUNSTEN
2006 – 2009  ID COLLEGE SCHOONHEIDSSPECIA-

LISTE
2008  GEBOORTE DOCHTER
2011 – HEDEN  EIGENARESSE ELENA FOR BEAUTY
2013 – HEDEN WAX-OPLEIDINGSCENTRUM
2016 – HEDEN EIGEN WAXLIJN LISCIO 

“Schoonheid is 
in balans zijn 
met jezelf.”

aan: door onze expressie, door te praten, met alles wat we doen. 
Met massages breng je die spieren tot rust. De lymfe wordt ge-
reinigd. Er komt weer zuurstof en als er zuurstof is, trekt de huid 
weer strakker. Dus met rust en massages kun je rimpels wegkrij-
gen. Wist je dat?

Als er iets mis is in een gezicht, komt het vaak van binnenuit. On-
rust. Stress. Te veel malen. Ik maak mensen mooier met een be-
handeling, maar eigenlijk nog meer breng ik de ontspanning. Een 
behandeling is echt een uurtje voor de cliënt zelf, dat hij of zij tot 
innerlijke rust komt. Dat zie je meteen, dan verandert de gezichts-
uitdrukking.” U
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“Als ik werk, 
ben ik mijzelf. 
Dan ben ik 
blij. Dit is wie 
ik ben.”  
ELENA MOLEVA

“Ik ben zo 
gebakken, ik 

kan niet tegen 
vaagheden.

Waar ik echt goed in ben, is 
ingewikkelde dingen platslaan. 
Je kunt bijvoorbeeld heel lang 

discussiëren over een 
functieprofiel voor een monteur 

of operator, maar uiteindelijk 
zoek je iemand die je naar je 

oma durft te sturen.”

MARTEN-JAN TALENS
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Je bent een operationeel manager pur sang als ik naar je cv kijk. 
Hoe kijk jij tegen leidinggeven aan? Wat is voor jou daarbij be-
langrijk?
“Als leidinggevende kun je alleen maar succesvol zijn als de men-
sen ook vóór je willen werken. Wat heb ik aan een fantastische be-
oordeling van mijn baas? Niets. Het gaat mij om die vijfhonderd 
medewerkers in het veld voor wie ik verantwoordelijk ben, dat die 
mij zien zitten. Hun werkende leven probeer ik elke dag ietsje beter 
te maken. Ik wil weten waar ze last van hebben, waar ze tegenaan 
lopen. Het is mijn taak om dat voor ze op te lossen.

Ik werk heel simpel, in mijn methodiek zijn drie dingen echt be-
langrijk. Ten eerste is dat, hoe je het ook meet, een absurd hoge 
klanttevredenheid. De klant betaalt tenslotte ons brood. Dan een 
medewerkerstevredenheid die hoger is dan een negen, want dan 
voelen de monteurs of operators zich gehoord. En ik verwacht van 
een teamleider dat hij of zij de mouwen opstroopt, het probleem 
aanpakt en als dat niet lukt, mij daarbij om hulp vraagt. 

Middelmatigheid past niet bij mij. Ik werk graag met mensen die 
intrinsiek beter willen worden en altijd een stapje harder willen lo-
pen. Ik ben brutaal eerlijk. Is er iets wat ik niet mag vertellen, dan 
zeg ik gewoon dat ik dat niet mag. Mocht ik het niet willen vertellen, 
dan zeg ik dat ook. Ik draai er niet omheen. Dit is het. Het is aan die 
ander om er wat mee te doen.

Sinds de geboorte van mijn zoon Mats ben ik wel anders geworden, 
dat krijg ik ook terug uit mijn omgeving. Zachter. Toen ik hem voor 
het eerst vasthield, dacht ik: die is van mij. De eerste keer dat hij 
papa, mama of oma zei, was fantastisch. Zo ontwapenend. Hij is nu 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Marc Verbeek

“Ik sta voor 
waar ik in 
geloof.”J
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CV  MARTEN-JAN TALENS 
1979  GEBOREN IN ZEVENAAR
1997 – 2003   NEDERLANDS RECHT, UNIVERSITEIT 

GRONINGEN
2004 – 2005 BIJZONDER BEHEER, SNS BANK
2005 – 2007 INCASSOSPECIALIST, GGN
2008 – 2011  TEAMLEADER, GGN
2011 – 2014 REGIOMANAGER OPERATIONS, GGN
2014 – 2015  MANAGER FIELD OPERATIONS, UPC 

NEDERLAND
2015 – 2019   REGION MANAGER OPERATIONS, VODA-

FONEZIGGO
2018  GEBOORTE ZOON MATS
2018   INSTALLEERT AED’S IN MONTEURSBUS-

SEN
2019 – HEDEN   REGIOMANAGER OPERATING, JACOBS 

DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL
2020  GEBOORTE TWEEDE KIND
2025  ONDERNEMER

“Mijn oproep aan bedrijven? 
Toon lef, stap in en installeer 

die AED’s gewoon.”

twee jaar, weet net dat hij tien tenen heeft, maar knalt nu al door 
al mijn schilden heen. Dat zal wat worden met de tweede die op 
komst is.”

Het is je zeker niet allemaal komen aanwaaien, je hebt een enorm 
doorzettingsvermogen. Wat mij verbaast, is dat je ooit rechten 
hebt gestudeerd. Past dat wel bij jou? Hoe heeft die studiekeuze 
je gevormd?
“Het werd van me verwacht. Op die leeftijd doe je dat dan. Ik heb 
het, tegen beter weten in, nog lang volgehouden. Mijn bachelor heb 
ik uiteindelijk behaald, maar tijdens mijn master ben ik gestopt. Ik 
kwam mijzelf echt tegen. Pittig hoor. Ik moest iedereen onder ogen 
komen en toegeven dat het niet zo goed met me ging. En dat terwijl 
al mijn vrienden hun leaseauto al aan het uitzoeken waren. 

Ik moest iets. Met een cv waarop eigenlijk niets stond, ben ik daar-
na langs uitzendbureaus gegaan. Geen idee wat ik zocht. Ik heb bij 
Bijzonder Beheer gezeten, bij de Belastingdienst ook. Bij een deur-
waarder kreeg ik de ruimte, dat was de perfecte match, die mensen 
geloofden in mij. Daar heb ik me echt kunnen ontwikkelen. Hoe 
je een operatie op de kaart zet, hoe je niet bij de eerste tik opgeeft. 
Mensenkennis ook. De eerste keer dat ik meeliep met een deur-
waarder, was op 5 december, in de Bijlmer. Dan klop je aan en ont-
ruim je een woning. Op zo’n dag. Daar leer je wel van!

Inmiddels heb ik voor mijzelf heel helder hoe ik in het leven sta. 
Ik luister zeker naar de mening van een ander, maar laat me er niet 
meer door overrulen, niet tegen mijn gevoel in. Als ik naar iedereen 
moet luisteren, kom ik niet meer toe aan wie ík ben. Ik kies ervoor 
om te staan voor waar ík in geloof. No matter. De weerstand die 
daarbij hoort, accepteer ik. De consequenties ook. ‘Liever staand 
sterven dan gebogen leven’ is mijn motto.

Ik werk graag in een hiërarchische, corporate omgeving. Twee, drie 
keer per jaar ga ik over de reling, dan maak ik een inschattings-
fout, dan gebeurt er iets wat niet bij de cultuur past. Het zij zo. Mijn 
leidinggevende heeft dan alle recht om me terug te fluiten. Prima, 
zolang ik maar niet op voorhand word geremd. Bij de vierde of vijf-
de keer, mocht het echt te gek worden, dan schudden we elkaar de 
hand. Dan ga ik wat anders doen. Maar dat is gelukkig nog nooit 
voorgekomen. Daarvoor ben ik veel te loyaal aan het bedrijf.”

Je hebt net een mooie carrièrestap gemaakt van VodafoneZiggo 
naar Jacobs Douwe Egberts. Toch, als ik zo met je praat, vraag ik 
me af waarom je in loondienst blijft. Hoe belangrijk is een vaste 

baan voor jou? Ben je niet veel meer een ondernemer?
“Mijn vader is overleden toen ik veertien jaar was. Hij had alle kan-
sen van de wereld, kwam uit een rijke familie, maar door allerlei 
eigen keuzes is hij al op zijn 46ste overleden. Ergens is er iets in 
mijn hoofd gekropen: ik ben hier maar één keer. Als ik er dan toch 
sta, doe ik mijn best ook. De tijd is zo beperkt, ik maak er liever iets 
leuks van!

In mijn werk wil ik oprecht lol hebben. Een omgeving waarin ik ge-
accepteerd word, is voor mij belangrijk. Dat ik mag zijn wie ik ben. 
Ergens wil ik ook wel ontdekken wat mijn top is. Er zit alleen iets in 
mij dat ik een beetje veiligheid ook wel fijn vind, dat ik niet helemaal 
het diepe in spring. Misschien door de zorg voor mijn gezin? 

Uiteindelijk, dat gevoel heb ik wel, heb ik de vrijheid en autono-
mie nodig die je alleen maar als ondernemer krijgt. Dus jouw vraag 
klopt wel. Ik weet alleen niet wat voor bedrijf dat dan moet zijn. 
Mijn moeder vindt me een laatbloeier. Als dat inderdaad zo is, valt 
het kwartje om te gaan ondernemen nog wel een keer. Tot die tijd 
heb ik het naar mijn zin met wat ik nu doe.”

Bij VodafoneZiggo heb je de bussen van de monteurs uitgerust 
met AED’s en zijn de monteurs burgerhulpverleners geworden. 
Je bent een voorvechter geworden voor een landelijke dekking 
van AED’s. Waar komt die drive vandaan om dat extra’s te doen 
in je werk? 
“Mijn moeder heeft me zo opgevoed. Je helpt mensen. Je zorgt dat 
het goed komt. Daarom vraag ik ook elk jaar aan mijn teams om een 
goed idee. Het idee om AED’s in de bussen te installeren, kwam van 
Gertjan, een monteur. Ik geloofde er meteen in: het is makkelijk uit 
te voeren en het kost niet al te veel. Omdat het idee van de monteurs 
zelf kwam, was het draagvlak ook enorm. 

Natuurlijk was er intern wat gedoe of we het wel moesten doen, zo-
als dat gaat in een groot bedrijf. Ik heb er een kans van gemaakt. 

Parallel liep er namelijk een managementdiscussie of de 1,2 miljoen 
kilometers die we jaarlijks aflegden voor klantbezoeken wel maat-
schappelijk verantwoord waren. Door de AED’s in servicebussen te 
plaatsen, konden we waarde toevoegen aan die kilometers. Zo is het 
idee echt van de grond gekomen. 

De monteurs wilden er niets voor hebben: geen overuren of toesla-
gen, want, zeiden ze: ‘We zijn er toch.’ Ze stonden in de rij om mee 
te mogen doen. Jeroen Hoencamp, de CEO van VodafoneZiggo, 
regelde persoonlijk het budget om de AED’s aan te schaffen. Hij is 
later ook de training komen volgen, omdat hij het idee intrinsiek zo 
mooi vond.

Zelf heb ik ook een AED in de auto. De eerste keer dat je via de 
app een melding krijgt, denk je alleen maar: ik ga niet. Die reactie 
hoorde ik bij bijna alle jongens. Nu moet ik, dat gevoel. Je bent ge-
woon bang om fouten te maken, terwijl je weet dat je helemaal niks 
fout kunt doen. Alles wat je doet, helpt. De eerste zes minuten zijn 
namelijk cruciaal.

Er rijden bij VodafoneZiggo nu tachtig bussen met een AED rond. 
Bij Jacobs Douwe Egberts wil ik ze op termijn ook installeren, dat is 
mijn ambitie. In heel Nederland zijn er nog 14.000 AED’s nodig om 
de 6-minutenzone te realiseren. Nog genoeg te doen dus.” U

“Ik maak 
er liever 
iets leuks 
van.”



“IK HAAL ER 
ENERGIE UIT 
OM ALS TEAM 
OF BEDRIJF 
KNETTERGOED 
TE ZIJN IN WAT WE 
DOEN. DAT DAT 
GEZIEN WORDT. 
MAAR, IN ALLE 
EERLIJKHEID, 
HET IS OOK MAAR 
WERK.”   
MARTEN-JAN TALENS

Voor managers en directeuren die meer uit zich-
zelf willen halen 

Op maat, in jouw tempo, in dialoog zijn over de dilemma’s 
die jou bezighouden. De vragen die je hebt bespreekbaar 
maken met een coach die weet waarover zij praat. 

Omdat je wilt groeien in je leiderschap of omdat je op 
zoek bent naar meer impact en meer plezier in je werk. 

Ben je toe aan een volgende stap in je ontwikkeling? 
Bel mij dan op +31 6 53 725 614 of mail naar 
ineke@walravens.nl, voor meer informatie of om meteen 
aan de slag te gaan.

COACHING
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O, help. Ik heb nog nooit een bespiegeling geschreven. En degenen die vóór mij bespie-
gelingen schreven in dit magazine Uitblinken!, zijn doctorandus of zelfs hoogleraar. O, 
help. Maar me kwetsbaar opstellen en mijn onzekerheden uiten, ho maar. ‘Voor jou wil 
ik best even gaan zitten voor een bespiegeling.’ (Dat antwoordde ik echt, met nog een 
knipoog-smiley erachteraan ook.) Alsof ik dat zo uit mijn mouw schud, piece of cake. 
Had ik me het afgelopen jaar voorgenomen me vaker kwetsbaar op te stellen, dan heb ik 
op dit punt nu even glansrijk gefaald. Terwijl falen toch een van mijn grootste angsten 
is ...

Terug naar kwetsbaarheid. Wat is het eigenlijk? Synoniemen van het woord kwetsbaar 
zijn fragiel, gevoelig en zelfs zwak. Je krijgt de neiging te denken aan iets negatiefs. Van 
Dale bevestigt dat gevoel met de uitleg: ‘vatbaar voor verwonding of ander onheil’. Deze 
overwegend fysieke benadering maakt niet bepaald enthousiast om te zeggen: vandaag 
ga ik me eens kwetsbaar opstellen. Maar hoe ziet kwetsbaarheid eruit als het gaat om 
onze geest, ons gevoel en de ontelbare gedachten die in ons hoofd rondspoken?

Dr. Brené Brown, die ruim twaalf jaar wetenschappelijk onderzoek deed naar kwets-
baarheid, stelt dat jezelf kwetsbaar opstellen geen teken van zwakte is, maar juist heel 
krachtig is en moed vergt. Vanuit dit oogpunt voelt het meer als een keuze: toon ik mijn 
kwetsbaarheid of kies ik ervoor mijn zorgvuldig opgebouwde schild hoog te houden?

We hebben dus controle over die keuze. Maar ervoor kiezen je echt kwetsbaar op te 
stellen, betekent juist controle loslaten. En dat voelt alsof je in je blootje op het podium 
gaat staan. Elke vezel in je lijf schreeuwt: niet doen, ga weg bij dat podium! De schaamte 
regeert, de angst voor alle reacties. Het voelt zo veilig om het niet te doen; waarom zou 
je jezelf wél blootgeven, met de kans om gekwetst te worden? Wat levert het op?

Misschien wel de belangrijkste reden om ons toch kwetsbaar op te stellen, is de grote be-
hoefte aan verbinding. Verbondenheid geeft ons leven richting en zin. Brown kwam er in 
haar onderzoek achter dat de relatie tussen kwetsbaarheid en gevoelens als schaamte en 
verbondenheid niet toevallig is. ‘Kwetsbaarheid vormt de kern van betekenisvolle men-
selijke ervaringen.’ Kwetsbaarheid blijkt niet alleen te gaan over angst, schaamte, ver-
driet en teleurstelling, maar evenzeer over liefde, geluk, creativiteit en verbondenheid.

Klinisch psycholoog Abraham Maslow beschreef vijf niveaus van behoeftebevrediging 
van een mens. In de Piramide van Maslow staan fysiologische behoeften als eten en 
slapen aan de basis, terwijl sociale behoeften in het midden staan. Volgens zijn theorie 
zouden mensen pas streven naar bevrediging van behoeften die hoger in de piramide 
staan nadat ze de lager geplaatste behoeften hebben bevredigd. Maar hoeveel mensen 
geven extra tijd op social media steeds weer voorrang op voldoende slaap? En loop jij in 

Kwetsbaarheid in al zijn schoonheid

bespiegeling

Tekst  Lynn van der Vegt |  fotograf ie Ineke Walravens

‘Lynn, wil je voor mijn magazine 
een bespiegeling schrijven over 

kwetsbaarheid?’
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je eentje weg bij een gezellige borrel, omdat je inmiddels best wel honger hebt gekregen? 
Hebben we allemaal een zekere mate van FOMO (Fear Of Missing Out)? Hoe sterk is 
ons verlangen om voortdurend verbonden te blijven met anderen? Het is wetenschap-
pelijk bewezen dat je buitengesloten voelen fysiek pijn doet. Je brein geeft pijnsignalen 
door aan je lichaam om te kunnen overleven. Erbij willen horen voelt dus niet alleen als 
pure noodzaak, het ís ook een universele levensbehoefte.

Als we die sociale verbinding zo graag willen, en hem kunnen krijgen door ons kwetsbaar 
op te stellen, waarom schermen veel mensen zich hier dan vaak toch voor af? Waarom 
lopen we dat podium niet op om ons verhaal te doen of onze kunsten te vertonen? We 
zijn bang. Angst en schaamte zijn slechte raadgevers, maar ze kunnen wel hard roepen: 
doe het niet! Straks lachen ze je uit/vinden ze je dom/een aansteller/[vul maar in]. 

Onbevangen die arena ingaan, is moeilijk. Áls we al gaan, is het vaak op zijn minst tot in 
de puntjes voorbereid. Maar dat staat moedige kwetsbaarheid juist in de weg. Perfectio-
nisme is namelijk een vorm van zelfbescherming: een manier om de pijn van afkeuring 
en schaamte te minimaliseren of voorkomen. Het draait niet meer om onszelf verbete-
ren, maar om goedkeuring krijgen van anderen. De angst om te falen blijft. 

Is onverschilligheid dan de oplossing? Brown: ‘Als het ons niets meer kan schelen wat 
anderen van ons vinden, verliezen we ons vermogen tot verbondenheid. Maar als we ons 
te veel aantrekken van wat anderen van ons vinden, verliezen we onze bereidheid ons 
kwetsbaar op te stellen. Het is koorddansen, waarbij schaamtebestendigheid de stok is 
die ons in evenwicht houdt.’

Wanneer toon je je kwetsbaar? Door suggesties te roepen tijdens een brainstormsessie, 
ook al ben je bang voor rollende ogen of hmpf- en tsss-geluiden. Door een keer nee te 
zeggen wanneer iemand je iets vraagt. (Waarschijnlijk blijf je even goede vrienden.) Iets 
toegeven – ook zo’n moment van kwetsbaarheid. Het bijzondere is dat we daar bij een 
ander bijna altijd een stuk milder op reageren dan bij onszelf. Zoekresultaten van de zin 
‘I must confess’ in een liedtekst levert 60.593 hits op. Er komt moed bij kijken om iets toe 
te geven en wij houden van moedige mensen.

Hoe voelen ups als je de downs nooit hebt gekend? Hoe voelt euforie als je nooit eens 
flink de mist in bent gegaan? Je kwetsbaar opstellen vergt altijd moed. No guts, no glory. 
Hoe meer veerkracht je creëert om tegenslagen te doorstaan, hoe beter het lukt om de 
volgende keer opnieuw, in al je kwetsbaarheid, in het diepe te springen.

Dus, zeg jij het maar.
Je hebt een goed idee. Deel je het met de wereld, dan loop je de kans om negatieve 
reacties te krijgen, met schaamte of teleurstelling tot gevolg. Maar deel je het niet, dan 
mis je elke vorm van respons, ook de mogelijk enthousiaste reacties die het idee tot een 
groot succes kunnen maken. Ben je opgewassen tegen de controlfreak in jou die liever het 
zekere voor het onzekere neemt? Lukt het je om te denken: ook al zijn er geen garanties, 
ik ga ervoor. En wordt het geen succes, dan heb ik in elk geval de moed getoond om het 
te proberen. 

Kwetsbaarheid is per definitie niet perfect. Het kan altijd misgaan of tegenvallen. Het 

kán ook goed uitpakken. Die stap durven wagen: kwetsbaarheid in al zijn schoonheid. U

Lynn van der Vegt is copywriter en houdt ervan om ook bij andere teksten de puntjes op de i te zetten. Sinds 
2006 heeft ze haar eigen tekstbureau, Lettercheck. | www.lettercheck.nl

bespiegeling
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AAlle aandacht voor het bedrijf, ik ken je als een echte onderne-
mer. Je neemt bijna nooit vrij, toch? Hoe druk kan het zijn?
“Toen we de tweede stomerij openden, schrokken we ons rot. We 
kregen een omzetverhoging van jewelste, veel meer dan we hadden 
verwacht, en dat met hetzelfde aantal mensen. Daarna wilde ik heel 
lang alles zelf blijven doen. Tot mijn vrouw me voor het blok zette: 
of weer terug naar één vestiging of mensen aannemen. Ze had ge-
lijk! Het is het laatste geworden. Inmiddels is het weer overzichte-
lijk: iedereen heeft nu zijn eigen taak en functie. Ikzelf strijk nu en 
doe de eindcontrole.

Het is heel fysiek werk. De machines produceren veel warmte en 
stoom. In de zomer gaan we zo over de veertig graden heen. Dat is 
echt pittig. Daarom heb ik ook het rooster omgegooid: we begin-
nen al om half zeven en vooral ’s zomers zetten we dan om elf uur, 
half twaalf alles uit. Dan is het nog wel 35 graden, maar dat is te 
behappen.”

Duurzaamheid is voor jou een speerpunt in je bedrijf. Daarmee 
heb je voor een doorbraak gezorgd in Nederland. Vertel!
“Die stomerijgeur die je vroeger rook, dat is perchloorethyleen. Het 
is heel ongezond, je wordt er ook heel moe van als je daar de hele 

Tekst & fotograf ie Ineke Walravens

“We zijn 24 
uur per dag 

open.” 

dag in staat te werken. 70% van de stomerijen draait daar nu nog 
steeds mee, bizar. Tien jaar geleden al was ik de eerste in Nederland 
die overstapte naar een 100% milieuvriendelijk reinigingsproces. 
Kun je nagaan!

Ik loop altijd voorop, koop de nieuwste machines en investeer 
continu in duurzaamheid. We hebben inmiddels zo veel kennis 
ontwikkeld, dat we bijvoorbeeld nog maar heel weinig water ver-
bruiken. Weinig energie ook. Regelmatig komen collega’s en leve-
ranciers kijken hoe ik dat toch doe.

Ik ga door tot ik het maximale eruit heb gehaald. Niet alleen qua 
machines maar ook qua mensen. Ik heb nu bijvoorbeeld iemand 
hier werken die voor een groot deel arbeidsongeschikt is geweest. 
Mooi toch?”

Inmiddels ben je de derde generatie in het familiebedrijf. Is het 
wassen en reinigen je met de paplepel ingegoten? 
“Vanaf mijn dertiende hielp ik mee in de wasserij van mijn moeder. 
Mijn moeder streek elk laken, elk servet tot op de laatste zoom glad. 
Haar handen staan nu ook helemaal krom. Ik heb het van haar, 
mijn moeder kon ook nooit nee zeggen. Die werkte altijd door.

“Ik zeg nooit nee, ook niet in 
het weekeinde. Mijn vrouw 
wordt er weleens gek van, 
dus heb ik een Apple Watch 
gekocht. Dan zit ik niet op mijn 
telefoon te kijken als er een 
berichtje binnenkomt!”
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CV  DENNIS DE BEER
1979  GEBOREN IN LEIDSCHENDAM
1992 WERKT MEE MET MOEDER IN DE WASSERIJ
1996 ZAKT VOOR EXAMEN GROENE SCHOOL
1996  GAAT BIJ VADER IN DE STOMERIJ WERKEN
2005  OPENING TWEEDE VESTIGING
2007  EIGENAAR STOMERIJ PANDA
2009  INVESTEERT IN NIEUWE MACHINES
2015 INNOVATIEPRIJS 
2029 STOPPEN MET WERKEN, ALS HET EVEN KAN

“WERKEN 
BETEKENT 
VRIJHEID VOOR 
MIJ. JE EIGEN 
BESLISSINGEN 
KUNNEN 
NEMEN OOK.”
  
DENNIS DE BEER

Ik heb eigenlijk van iedereen wel wat geleerd. Mijn opa heeft in 
1956 de stomerij opgericht: toen al had hij een één-dag-service. 
Mijn perfectionisme heb ik van hem, het pleasen van klanten ook. 
Van mijn vader heb ik de basis van het runnen van een stomerij 
geleerd. Zijn lat lag erg hoog, kan ik je vertellen.

Ik geloof dat een klant het voelt als je er al je energie in steekt. Als er 
een mooi kledingstuk binnenkomt, ga ik daar helemaal in op. Het 
maakt me ook niet uit of ik een kledingstuk meerdere keren moet 
behandelen. Ik ga door tot de vlek eruit is.”

De echte waardering komt voor jou van de klant. Je hebt dan ook 
heel lang als doel gehad om enkele bijzondere namen binnen te 
halen. Nu ze klant zijn, doe je alles voor ze. Waarom?
“Al vijftien jaar lang doen we alle kleding van de musicals van Joop 
van den Ende. Als ze me nú bellen om vanavond in België kleding 
op te halen, rijd ik vanavond naar België. Er is niemand anders die 
dat doet, of misschien die dat wíl doen, want naar België rijden kan 
natuurlijk iedereen. Ik doe het omdat ik een probleem voor ze kan 
oplossen. Dat geeft een kick. 

Nu hebben we de kleding van Anastasia hier hangen. Heel speciale 
stukken. Zo meteen ga ik er op mijn knieën voor zitten en laat ik 
mijn gevoel eroverheen gaan. Hoe gaan we het reinigen? Wat kan 
wel? Wat niet? Het ene kledingstuk is van een speciaal soort linnen, 
het andere heeft houten stokjes erop, of porseleinen dingetjes of 
wat dan ook. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dat professioneel 
goed kunnen reinigen, daarmee onderscheid ik me.

“Voor de klant doe 
ik alles.”

Niet dat ik dan een hogere prijs reken alleen omdat het een speciale 
klant is. Ik geloof namelijk heel erg in karma, in de cirkel dat als ik 
gewoon reken voor het werk dat ik eraan heb, dat op een andere 
manier wel weer bij mij terugkomt.”

Er gaat een enorme hoeveelheid kleding door je stomerij. Eén 
van je toppers alleen al strijkt tachtig overhemden per uur. Gaat 
het ook altijd goed met het weer ophalen van al die kleding? 
“Ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat ik bijna twintig volle vuil-
niszakken heb staan met kleding die niet is opgehaald. Geen klein-
tjes hoor, ik heb het over écht grote vuilniszakken. Echt vól ook. 
Daar zitten de duurste stukken bij. Pakken van Oger en Corneliani, 
jurkjes van Ted Baker, Karen Millen, noem maar op. Meestal laten 
we het wel even hangen, maar na een jaar of zo gaat het naar de 
garage. 

Ik vergeet het nooit meer. Een vaste klant die elke week kwam, 
kwam ineens niet meer. We begrepen er niets van. Ze had nog zo 
veel kleding hangen. Allemaal van Armani: shirtjes, broeken, van 
alles. Na tweeënhalf jaar was ik er wel klaar mee. We hebben de 
vuilniszak omgedraaid en alles verdeeld. Neefjes, nichtjes, iedereen 
kreeg wat. De mooiste overhemden gingen naar mijn schoonvader. 
Iedereen blij. Wat denk je? Drie dagen later: wie staat er in de win-
kel? Die klant. Met de bon in haar hand. Was ze opgepakt geweest 
en had ze al die tijd in de gevangenis gezeten!

Ben ik toch maar even gaan bellen om alles wat van haar was weer 
terug te vinden.” U
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De toekomst vastpakken, dat is wat je eigenlijk wilt. De sprong 
voorwaarts maken: weken, maanden of misschien zelfs wel jaren 
vooruit leven. In de tijd zijn waar je zo graag naartoe wilt. Dát bereiken 
wat al zo lang op je lijstje stond en kunnen voelen wat het is om je 
ambitie te omarmen. Zelfverzekerd, gewaardeerd, bewezen succesvol. 

Catweazle deed het met het uitspreken van een toverspreuk, maar jij 
hebt die magie nog niet te pakken. Je probeert je wel een voorstelling 
te maken van het succes dat je nastreeft, maar de criticus in jou zit je 
in de weg. De tijd tikt door, en iedere dag dat je geen voortgang boekt, 
raak je er meer en meer van overtuigd dat het niet gaat lukken. Wat jij 
wilt, kan gewoonweg niet. Leuk bedacht. Helaas. Er zit niemand op je 
te wachten. 

Je wordt er moedeloos van. De onzekerheid knaagt aan je. Elke minuut 
dat je niet aan je voornemen werkt, voel je je schuldig. Je wilde dit 
toch? Nou dan. Wat doe je eraan? Veel te weinig! Je bent nog strenger 
voor jezelf dan je docent Duits van de middelbare school. Je geeft 
jezelf huiswerk, voor het komende kwartaal, voor volgende week, voor 
vandaag. Je doet je best. Iedere ochtend weer begin je vol goede moed 
aan de acties die je jezelf hebt opgelegd. Je komt alleen geen stap dichter 
bij je doel. Alsof je in een moeras staat. Pfff. Doodmoe word je ervan.

Het houdt je bezig, de hele dag, maar je realiseert je ook dat je er om de 
een of andere reden omheen draait. Je wordt afgeleid door al dat andere 
dat ook moet gebeuren. Dit en dat. En nog veel meer van dat alles. Je 
denkt er wel veel over na. Je zet wat dingen op papier. Het voelt alsof 
je er hard mee aan het werk bent, maar ondertussen ontglipt de tijd je. 
De dagen rijgen zich aaneen. Weken worden maanden. Hoe meer uren 
je ervoor vrijmaakt, hoe langer je erover doet. Alsof de tijd zich tegen 
je keert.

De toekomst is nu. Niet gisteren, niet morgen. Nu. Dát komt binnen: 
het raakt je, tot in je ziel. Je beseft plots dat tijd slechts een opeenvolging 
van gebeurtenissen is. De tijd zélf kun je niet waarnemen, je kunt hem 
niet vastpakken. Waar maak je je eigenlijk druk over? Tijd is helemaal 

niets, hooguit een beleving, vertaald naar de wijzers van een klok. Daar 
mag iedereen van vinden wat hij wil, maar jij laat je niet meer opjutten. 
Jij gaat in de toekomst komen, hoelang het ook moet duren. Het besluit 
is genomen.

Het verlangen leidt je de weg. Er komt ruimte in je hoofd. Die 
ontspanning maakt dat je het weer leuk vindt om ermee bezig te zijn. 
Niets hoeft, alles mag. Heerlijk. Je straalt als je het erover hebt met je 
partner of een collega. Je verzint de gekste acties en – nog leuker – je 
voert ze nog uit ook. Wat kan jou het schelen? Helemaal niets! Dat wat 
wel lukt, daar heb je plezier in. Al het andere glijdt zo van je af. Veel van 
geleerd. Volgende keer anders doen. Het is veerkracht in optima forma.

Eindelijk ben je trots op jezelf. Iedere stap die je zet, mag gevierd 
worden. Dat voelt lekker. Je begint rechterop te lopen, kin omhoog, 
borst vooruit. Niet dat je nu ineens blasé bent, integendeel, je geniet 
met volle teugen van de vastberadenheid waarmee je aan het werk bent. 
Het doet er alleen niet meer toe wanneer je je doel hebt behaald. Het 
gaat je toch wel lukken; je weet alleen nog niet wanneer. Als dat alles is?

En dan ineens, zonder dat je het hebt zien aankomen, is het er. Die 
flow. Het gemak waarmee alles lukt. Het moeras van weleer is gedempt. 
Je vliegt vooruit. Je gaat zo hard als je kunt. Iedere kans die je ziet, 
grijp je met beide handen aan. Actie. Daadkracht. Overtuiging. Het 
succes begint zich voorzichtig af te tekenen. De toekomst komt steeds 
dichterbij, alsof tóch de tijd zich laat vastpakken. 

Nu niet meer vooruit kijken. In het moment blijven. Meegaan met de 
flow. Doen wat jij denkt dat het beste is, dat is vanaf nu je strategie. 
Niemand brengt je nu nog van de wijs. Je gaat gewoon. Stap voor stap. 
Actie na actie. Van vertraging naar versnelling. Van ambitie naar succes. 
Tijd. De vierde dimensie. Alles staat met elkaar in verband, daar ben je 
nu wel achter. Het is gewoon een proces. Al die dagen die je eerder hebt 
verbeid, waren nodig om te komen waar je nu bent.

Wat een terugblik. Je hebt zelf je toekomst bepaald. Machtig! U

Terugblik  
Tekst & fotograf ie Ineke Walravens
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